
Welkom op 

Crossroads



We 
zijn er zoon!

Welkom op Crossroads!
Een geweldige school voor 
kinderen die graag willen 

leren!

Dit is een gave plek 
mam!

Wauw!! 
Deze school 

is gaaf! Ik vind 
dit geweldig.Dat 

is het 
zeker!

Welkom op 
Crossroads!

Mijn naam is Andy.
En ik 

ben Miriam. 
Kom binnen!

Hopelijk zijn 
er bomen om in te 

klimmen!

Cyrus Abed

Dita

Abdul Anita
Andy

Miriam

Crossroads  
International 

School



Volg ons maar.

De 
directeur 

wacht binnen 
op ons.

Welkom op Crossroads!
Een geweldige school voor 
kinderen die graag willen 

leren!

Dit 
zijn Andy en 

Miriam. Zij zullen jullie 
mentoren zijn.

Elk 
kind heeft een 
mentor nodig. 

Zij zullen er een 
voor jullie zijn.

Deze 
twee mensen 
heb je als het 

goed is al 
ontmoet.

Ik ben de 
directeur. Ben je klaar voor 

Crossroads en heb je zin om impact 
te maken?

Wauw!
Kom 

maar op! 
Ja 

meneer. Te gek!



Laten 
we buiten 

basketbal spelen terwijl 
de directeur met onze 

ouders praat.

Basketbal! 
Gaaf! Ik houd 
van basketbal!

Wie 
heeft er zin in wat 

drinken? Dan haalt Andy 
dat even, en kunnen jullie 

vast beginnen.

Kom binnen, ouders. Laten 
we in mijn kantoor verder praten.

Driepunter!

Niet 
slecht voor 

een boerenkinkel!

Ik!

Ik wil cola!

Raak!



Raak! 
Wauw... Je bent 
geweldig, Cyrus!

Abed kan hem
niet bijhouden.

Cyrus is echt 
goed in basketbal.

 Grrr...

Het 
is al goed, 

Anita. Laten 
we blijven 

spelen!

Hey! Abed! Wees 
niet zo onbeleefd!

Hij scoort 
steeds opnieuw.



Um…
Mam??

Waar 

is het 

toilet?!?

Het toilet is 
daar mevrouw.

Hahaha…
Kom op, mam…

Je 
moeder 

is zo grap-
pig, Cyrus!

Hahahaha!

Het is niet grappig! 
Het is raar!



Wat is het 
probleem? Ze IS 

een boerin!

Wat 
zei je?

Geen 
wonder dat jij 

zo’n boerenpummel bent. 
Je moeder is echt een 

boerin.

Vooruit... zeg 
dat nog eens 

een keer!

Vechten!

Vechten!

Vechten!

BAMM



Wat 
is hier 
aan de 
hand?

Lieve 
help!

We 
zijn nog maar 

net weg en er is al 
een gevecht!

ABED AZIZ!

Wat 
ben je aan het 

doen?

Hij 
begon!

Hij is degene 
die begon...

Abed 
begon! Hij 

plaagde Cyrus 
en zei dat zijn 
moeder een 

boerin is. Ik... 
Ik...


